
Lafayette  

Wie wat bewaart... 
… die heeft wat! Zo hadden we de luiken 
die voor onze boogdeuren hingen, onder 
een afdak opgeslagen toen de verbouwing 
begon. Die ruimte onder het afdak hadden 
we nodig voor andere zaken die we graag 
droog hebben staan. Tot onze verrassing 
bleken de luiken hun 6 jaar lange opslag 
uitstekend te hebben overleefd. Het was 
een goed moment om ze weer op te hangen 
tegen de kou in januari. Toen het zonnetje 
begon te schijnen, begon het ook te kriebe-
len om ze op te knappen. Na een eerste 
schuurbeurt, bleek een mooie kleur hout 
(lariks) tevoorschijn te komen. Om het ge-
heel nog mooier te maken, lakten we het  
ijzerwerk met de kleur ‘Rouge Pays Bas-
que’. De luiken zijn nu in de zomer ook 
prima te gebruiken tegen de warmte en als 
ze niet helemaal open staan, geven ze wat 
extra privacy op de terrasjes bij de kamers. 
 
 
 

En verder… 
… was het toch nog steeds winter na de  
mooie dagen in februari waarop we bui-
ten konden werken. Hugo ging binnen 
verder met het tegelen van de gang. Aan 
het einde van dit tegelwerk, komt een 
deur en daarachter iets waar we voorlopig 
nog niet aan toe komen. Carianne stortte 
zich op het voegen van de stenen muur in 
de eetzaal, waar een aanrecht gaat komen. 
Het is al een prachtige gebruiksklare ruim-
te, maar met deze laatste afwerking wordt 
het helemaal een plaatje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♫ Comment ça va?♪ 
In het dagelijks leven vraag je meestal “ça 
va?” om te informeren hoe het met ie-
mand gaat. De meer beleefde vorm zoals 
je die op school vaak leert is “comment ça 
va?”. Maar wie herinnert zich nog de hit 
van the Shorts uit 1983 met deze titel? Op 
de karaoke-avond in Espinasse hebben we 
dit Frans-Nederlandse nummer uit volle 
borst gezongen voor onze dorpsgenoten. 
We boekten er een daverend succes mee, 
maar bewijs hebben we helaas niet  . 
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https://www.youtube.com/watch?v=wcYVLS0E1GE

