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Nieuwe dakgoten 
Eind maart werd de eerste grote klus, het 
vervangen van de dakgoten, uitgevoerd 
door Franse bouwvakkers. Een leuke erva-
ring en helaas geen roddels. De jongens 
kwamen op tijd, voerden de werkzaamhe-
den uit zoals afgesproken en ruimden ook 
netjes op. Niets te klagen dan? Nouja, het 
kostte moeite om ze even binnen te krijgen 
voor een kopje koffie. Om stipt 12 uur wa-
ren ze dan wel twee uur gevlogen voor een 
uitgebreide Franse middagpauze. En de ma-
nier van steigerbouw was anders dan dat 
we in Nederland gewend zijn. 

 

Boomstam(metje) 
Dit keer heeft Hugo niet zelf gezagen, maar 
is het voor ons gedaan. Dat wil zeggen dat 
een houtzagerij geïnteresseerd was in een 
aantal sparren van ons. Het leuke is dat je 
er nog geld voor krijgt ook en dat je even 
kunt knuffelen met een platgelegde boom. 

Vele handen… 

Stuur vier mannen op een regenachtige 
zaterdagmiddag de zolder van je schuur 
op en zie hieronder het resultaat. 

 

Qu’est-ce que c’est? 
De eetbare paddenstoelen van de vorige 
keer waren judasoren.  Iemand stuurde 
een goede tip: “Alle paddenstoelen zijn 
eetbaar, echter sommige maar eenmaal.” 
Bij het opruimen van bovengenoemde 
zolder kwam dit voorwerp tevoorschijn. 
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